Open Tuinen Weekend zaterdag 21 en zondag 22 juni van 10.00 -
16.00 uur.

Deventer

De Kloostertuin van de Broederenkerk, Broederenstraat 18, Deventer

Een verstilde, eeuwenoude stadstuin omsloten door muren. Het stuk grond behoorde vroeger
toe aan het middeleeuwse klooster van de Minderbroeders Franciskanen. De tuin mag op een
natuurlijke wijze zijn gang gaan en wordt begeleid en in toom gehouden door een aantal
vrijwilligers. Er bevindt zich een enorme boom, een natuurlijke bloemenpracht, een
overkapping die verwijst naar de vroegere kloostergang

Zaterdag open

Het Jordenshofje, Kleine Overstraat 23, Deventer

Het enige en laatste overgebleven hofje in Deventer. Een poortje geeft toegang tot de huisjes,
rondom een centrale tuin, die nog steeds worden bewoond. In 1644 werden door Johan en
Peter Jordens huisjes getimmerd in een hofje. De huidige woningen zijn gebouwd in 1931. In de
woningen woonden vroeger arme, alleenstaande vrouwen, nu worden de woningen particulier
verhuurd. Het bestuur van de instelling is nog steeds in handen van de familie Jordens.

De tuin is te bezichtigen tot aan het bankje, rondlopen mag niet.

Zaterdag en Zondag open

Een wandeling of fietstocht door twee mooie bloemrijke straten

De Waterstraat, met fleurige geveltuintjes en zeer veel bloeiende bloempotten
De Noorderbergstraat, eveneens met veel bloeiende pracht voor de huizen

Zaterdag en Zondag open




De Kloostertuin, Het Klooster, t.o. restaurant Bouwkunde

De Kloostertuin ligt naast het voormalig zusterhuis van de Zusters van het Gemene Leven. In de
tijd dat de stad omsloten werd door een vestingmuur is een deel van de kloostertuin bebouwd
geweest met huisjes. Door verval van de woningen is een open plek ontstaan, de Kloostertuin,
een groene long in de oude binnenstad.

De tuin kenmerkt zich door een paar grote bomen, die als het ware een dak vormen. In de
afgelopen jaren is in de tuin een grote plantencollectie aangelegd, die recht doet aan het begrip
“Kloostertuin”. Een groene oase in de bebouwde binnenstad. / a1

Zaterdag en Zondag open

Via de Papenstraat, met een blik in de Ankersteeg naar
De Stenenwal, de Wal tegen de Vikingen.

In 882 na Christus werd de handelsplaats Deventer, geplunderd en platgebrand door Vikingen.
Het antwoord van de Deventenaren was de aanleg van een bijna 2 km lange ovale wal om de
handelsplaats. De wal was 5 m hoog en 15 m breed. Voor de wal lag een gracht. Onder deze wal
ligt nog steeds de brandlaag uit de Vikingtijd. Op de aarden wal werd in de 13e en 14e eeuw
een stadsmuur gebouwd. Zo werd de aarden wal een stenen wal.

De huizen liggen aan de linkerkant lager dan de straat, met vele kleurrijke beplanting,
bloempotten en bloeiende struiken. Een prachtig straatje om niet te missen.

Loop aan het eind via de trap naar beneden en zie rechts nog een mooie bloeiende tuin en loop
achter de huizen door naar de volgende straat.

Zaterdag en Zondag open

De tuin van Mevr. Lassche, Zwolseweg 447, Deventer

Een prachtige villa, achter een mooie toegangspoort met een indrukwekkende opgang, een
groot bloemrijk balkon en een terras op niveau. Een enorme tuin, om in te verdwalen, met veel
heesters, rozen en bloemen. De tuin heeft twee vijvers, waarvan 1 met koikarpers, een
waterloopje dat weer uitmond in de volgende vijver. Een ooievaarsnest aan het eind van de tuin
dat uitkijkt op de lJssel. Er zijn bruggetjes gemaakt over de waterpartijen. Er bevindt zich nog
een aardappelkelder van de voormalige boerderij die voordat deze villa gebouwd werd, op deze
plek stond. Kortom een hele bijzondere plek en tuin.

Zaterdag en Zondag open



Schalkhaar.

Tuin van Bennie en Ria Poll, Spanjaardsdijk 56a, Schalkhaar

Wij gaan mee doen aan de open tuindagen omdat we het leuk vinden om bij
anderen te kijken en zo doende besloten hebben ook onze tuin open te
stellen sinds 2024.

Ik heb altijd al wel groene vingers gehad door mijn tuinbouw opleiding
en ook mijn hele leven wel in het groen gewerkt Orchideeén kwekerij en
hoveniers bedrijf , daarnaast in 1990 het boeren bedrijf toch van mijn
ouders over genomen , met melkkoeien en fokzeugen , maar daar in 2018
mee gestopt, en daarna lid geworden van groei en bloei en vol passie op
de tuin gestort die steeds een stukje groter werd tot wat het nu is, er
staat een grote verscheidenheid aan planten in ,en ook nog verschillende
kuipplanten, probeer steeds wel weer wat nieuws te vinden, en hebben
ook nog een flinke moestuin ,o0ok lopen er nog een koppel vleesvee
schapen geiten en kippen , dus kom gerust kijken .

Zaterdag open

Esther van Heukelum, Waterdijk 4, Schalkhaar.

“Welkom aan de Waterdijk 4 , onze tuin is ontworpen en aangelegd in 2015-2016 en
geinspireerd op de prachtige tuin van Piet Oudolf zelf waar ik herhaaldelijk ben wezen kijken om
ideeén op te doen .

We hebben 6 “ eilanden “ aangelegd zoals we ze zelf noemen met zowel grassen als diverse
andere beplanting en bloemen.

Door de tijd heen zien we wat de eilanden nodig hebben en veranderen we hier en daar wat er
staat en hoe t groeit en bloeit, en proberen we ook maar gewoon wat uit. Omdat de laag
eronder zeer divers is door alles wat er ooit gestaan heeft is t steeds weer een verassing wat
dan wel en niet aan wil slaan en bewegen we daar zoveel mogelijk in mee . Het gras noemen we
tegenwoordig “campinggras “ en laten we gaan zoals het gaat .. paardenbloemen en alles wat
er “ officieel niet tussen hoort “ groeit er dan ook vaak lustig op los.

Zaterdag open



Colmschate

Tuin Niek en Anneke Hoogeveen, Stationsweg 11, Colmschate

Op een perceel van ca. 1000 m2 staat ons bijna 100 jaar oude huis. In de 50 jaar dat
we er wonen heeft de tuin diverse veranderingen ondergaan. Van speelterrein voor de
kinderen is langzamerhand deze tuin gegroeid. Groente, fruit en siertuin en sinds een
paar jaar een stukje wild dat we de “prairie” noemen.

Zaterdag open

Tuinen Janneke Joly en Nina van Boheemen, de moestuinen
aan het spoor, (Noordkant) Colmschate, ter hoogte van
Stationsweg 29.

Titel: Van zwarte grond naar bloemenzee?

Twee buurvrouwen nemen in 2025 een moestuin over. Ze dromen van een kleurrijke
bloemenpracht, het tevreden gezoem en gefladder van insecten. Geen kunstmest, geen gif.
Gaat het ze lukken om de zwarte grond om te toveren in een bonte lappendeken?

Adres: Stationsweg (Noordkant) Colmschate, de moestuinen aan het spoor.

Let op: de spoorwegovergang is afgesloten. Rij van de richting van de voetbalvelden de straat in
(en dus niet van de kant van de Flora).

Let op: onverharde tuinpaden en daardoor minder geschikt voor mensen die slecht ter been
zijn, ongeschikt voor rolstoelen.

Zaterdag open

Tuin mevr. G.Hoevers, Stationsweg 37, Colmschate

De tuin is een beschutte tuin met Engelse borders. Mevrouw heeft met haar voortuin al eens
een prijs gewonnen voor de mooiste voortuin.

Zaterdag open



Tuin Gerard Koers, Gelderse Roos 5, Deventer

Tuin van 13 bij 9 meter, uitlopend naar een watertje. Een verrassende tuin, met veel bijzondere
planten, veel Acers en een mooie vijver met koikarpers, die vanuit het huis de zichtlijn weer
geeft. De tuin kent verschillende niveaus met zitjes. Ook de voortuin is een plaatje.

Zaterdag en Zondag open

Tuin van Elly de Booij, Gruto19, Deventer

Onze tuin is gelegen aan Grutto 19 in Deventer, aan de rand van een nieuwbouwwijk van eind
jaren 80.

De tuin ligt noordoost en is ca. 35 m diep. Langs de graslijn strekken meanderende borders zich
uit, met grote groepen vaste planten. De verschillende bladvormen en - kleuren geven rust en
variatie. Gedurende bijna het hele jaar zijn er bloeiende planten en struiken in verschillende
kleuren te zien.

Volwassen bomen en struiken in de tuin en directe omgeving bieden beschutting aan talrijke
vogelsoorten en zelfs een enkele eekhoorn.

Zondag open




